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- Torhout zevenennegentig
- daar was jij ook

- ja volgens mij ook
- want dat was zelfs de ja zelfde jaar dat Pinkpop ook wij

- met dat bussie

- maar ik heb t ik heb geen idee meer wat we toen hebben gezien

- oh ik weet 't weet 't programma dat dat is 't enige programma wat ik nog helemaal weet

- man dat jaar dat d dat

- ja ik wou zeggen dat was da 's 't beste programma wat je ooit ken hebben van een festival
- dat was echt een line-up van

- oh toen dachten we nog dat xxx dood ging - pff - bij Beck

-ja

- toen gingen we altijd in rondjes kijken of xxx nog leefde

- God -

- die zat toen te te erg aan de vredespijp

- wat dat wat wa
- 888

- 888
- goeiedag man
- aaa en bbb die ging heen voor Beck

- knalblauw geblowd
- 888

- hij ging heen voor Beck
- hij ging echt alleen naar We naar Werchter Torhout voor Beck

-enggg

- 888

-0
- hij was overblowd

- 888

- goeiedag



C

- maar wij waren toen toch helemaal niet bij jullie

- ik ging toen waren ook heel veel meiden waren met ons mee toen
- ik was mee met heel veel meiden

(...)

- was wel leuk

- want want we hadden ook twee busjes inderdaad

- twee van die halfgare busjes

- ja bij Wijtman vandaan uit Oostwoud

_ja
- 888
-jammm

- God wat nog een keer eens gelachen in in zo'n bussie

- toen moest ik rijden

- waren we naar Bergen of Schoorl weet ik veel waar we waren
- hadden we eerst Bert-Jan enorm z'n bek gehouden

- die wou niks meer zeggen

- zaten we op 't terras en Bert raakte met een meisje aan de praat en z'n eerste vraag was
wat studeer jij

- nou dat heb ie de hele hele dag moeten horen

- hij zegt van als 't zo moet dan gaan dan ga ik naar huis

- nou dan zeggen we wel niks meer tegen je dan

- is 't zo goed

- toen heb ie niets meer gezegd (... einde fragment)



